
 

11 juni, eindelijk is het zover... na een paar keer noodgedwongen uitstel kunnen we vandaag eindelijk 

ons 50-jarig bestaan vieren, ook al zijn we ondertussen al 51 lentes jong. 

Omstreeks 9:45 komen de deelnemers van de groepsrit samen en al gauw staat de hele parking van 

het Miloheem gevuld met ruim 50 clubleden die vol ongeduld de dag willen aanvatten. Want een 

prachtige dag zal het worden! 

Maar eerst nog samen op de groepsfoto! De breedte van de foto laat zien dat we met veel waren.  

 

Ook de E-bikers waren van de partij die onder leiding van Iris hun eigen rit zullen rijden. 

Dan zetten we de pedalen in beweging voor een kleine 80km met tussenstop in Noorderwijk, 

prachtig uitgestippeld! Iedereen is goed geluimd, de kilometers schuiven onder onze banden door, 

de hemel kleurt blauw en het landschap ook. Een platte band moest er natuurlijk ook in verwerkt 

worden, maar dankzij een top-mekanieker in onze rangen werd dat slechts een korte pauze. 

 

Aangekomen in Noorderwijk hielden we halt in café welkom, een prachtige bruine kroeg van een 

wieler-minnend cafébaas. Het bestuur had zelfs 

het plaatselijke zangkoor opgetrommeld om ons 

daar te verwelkomen. De E-bikers hadden hun 

plaatsje al gevonden en de blauwe brigade werd 

verdeeld over het terras en het café. 

De vloeibare vitamines werden aangevuld en 

tegen de honger was er voor iedereen een bicky 

burger voorzien. En weer waren er enkel vrolijke 

mensen te bespeuren. Zelfs de opdringerige 

fotograaf, die iedereen in close-up wou, kon de 

pret niet drukken. 



Na de innerlijke mens te hebben versterkt werd de rit naar huis terug aangevat. Het leek wel een 

stuk sneller te gaan dan de heenrit... zou dat aan al die vitamines kunnen liggen? Dus al snel stonden 

we terug in ons eigen Millegem waar we ons konden neder vleien op het terras van de Mollenrit.  

 

Ook al was de terugrit 

niet zo ver, de meesten 

hadden bij aankomst al 

terug redelijk veel dorst 

zo bleek. Even later was 

het dan wel tijd om de 

koerstenue in te ruilen 

voor het kostuum met 

de dansschoenen want 

om 19u werden we 

verwacht in het 

Miloheem. 

 

Daar werden we 

verwelkomd met een lekker aperitiefje. Onze schepen van sport komt ons feliciteren en schenkt ons, 

namens het gemeentebestuur, een cheque van 250€. We krijgen een prachtig overzicht van het 

reilen en zeilen van de club door de jaren heen gebracht door onze voorzitter en zijn broer, waarna 

het eten klaar staat en we er kunnen invliegen. 

 

Een uitgebreid assortiment aan koude en warme 

groentes, heerlijk gegrild vlees en verschillende 

vegetarische opties. Ik denk dat ik voor iedereen mag 

spreken als ik zeg: Dit was geslaagd! 

Er volgde nog een korte kwis met kwismaster Gert om 

het clublid van het jaar te zoeken. Proficiat Guy, een 

welverdiende zege! 

 

Diegenen die daarna hun broeksriem nog terug dicht 

hebben gekregen na al dat lekkere eten konden zich 

naar hartenlust kunnen uitleven op de dansvloer. 

Anderen hebben dan, zoals we ze kennen, geen meter 

van de toog geweken, kortom, een teerfeest zoals een 

teerfeest hoort te zijn. 

Het heeft tot in de vroege uurtjes geduurd toen de 

laatsten richting huis keerden begonnen de vroegste 

vogels reeds ze zingen. 



 

 

Bedankt aan iedereen die aanwezig was en vooral aan diegenen die mee hebben geholpen om er een 

prachtige dag van te maken!! 


